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Ophovener Octaaf (1-8 september) 
“Der Mächtige hat großes an mir getan (Lk.1,49) und an uns allen!“, zo luidt het motto van 
het octaaf dat dit jaar in het vlak over de grens gelegen bedevaartsplaatsje Ophoven wordt 
gehouden. Dat octaaf begin op zondag 1 september a.s. om 18.00 uur met een viering 
verzorgd door de Taborjugendkirche. Op maandag is er om 9.00 uur een Morgenandacht, op 
dinsdagavond is er om 18.30 uur een Pilgermesse met aansluitend in de nabijgelegen kerk 
van Steinkirchen een concert verzorgd door Windwood & Co. Donderdagavond om 20.00 
uur is er een meezingavond, op vrijdagmorgen een ‘bibliolog’. Het octaaf wordt op zondag 8 
september om 17.00 uur afgesloten met een Marientracht’ door het dorp en een feestmis in 
de kerk. Het ontstaan van de kerk van Ophoven hangt samen met de stichting van het 
(latere) Cisterciënzerinnenklooster Dalheim in 1196. Uit die periode dateren ook de oudste 
delen van de kerk. In 1571 werd ze tot parochiekerk verheven, terwijl het interieur van de 
kerk in de achttiende eeuw van het huidige stucwerk werd voorzien. Pronkstuk van de kerk 
is het prachtige gebeeldhouwde hoofaltaar uit de school van Antwerpen (1520) dat in 1699 
door het klooster Dalheim aan de kerk werd geschonken. Het uit 1350 daterende Ophovener 
genadebeeld toont Maria als koningin met kroon en scepter, die met haar linker hand het op 
haar knie staande Jezuskind vasthoudt. Ophoven is al eeuwenlang een bedevaartsplaats. 
 
1300 jaar parochie Tegelen 
In het kader van de jubileumviering ‘1300 parochie’ zullen we met een delegatie uit St. 
Odiliënberg in Tegelen van de partij zijn, aangezien ‘onze’ St. Plechelmus blijkbaar als de 
stichter van deze parochie geldt (ca. 720). Tegelen geldt als de moederkerk van Venlo, 
Kaldenkirchen en (veel later) Belfeld. Net als de parochies Melick en Herkenbosch behoorde 
ook Tegelen tot aan de Franse tijd tot het dekenaat Wassenberg (bisdom Luik). Op zondag 8 
september a.s. is er om 14.00 uur een plechtige Mis, gevolgd door een processie. 
 
Communie- en Vormselvoorbereiding (ouderavonden) 
Na de zomervakantie beginnen we weer aan de jaarlijkse Communie- en Vormsel-
voorbereiding. De clusterbrede vormselviering staat gepland op vrijdagavond 29 november 
a.s. om 19.00 uur in St. Odiliënberg (basiliek). De Communievieringen worden 
traditiegetrouw in de diverse parochies in het voorjaar (mei/juni 2025) gehouden. Ter 
voorbereiding op het Vormsel is er voor de ouders een (gezamenlijke) ouderavond op 
donderdag 29 augustus om 19.30 uur en ter voorbereiding op de (Eerste Heilige) Communie 
op donderdagavond 5 september a.s. ook om 19.30 uur, beide in het KA-huis te Posterholt 
(Hoofdstraat 68). PS: in Herkenbosch is er dit jaar geen voorbereiding op het Vormsel 
(slechts één in de twee jaar). 
 
Pro-Life-dag Den Haag (3 september) 
Op dinsdag 3 september a.s. organiseert de Pater-Koopman-Stichting weer haar jaarlijkse 
gebedsdag in Den Haag voor het recht op leven van ongeboren kinderen. Onze hulpbisschop, 
Mgr. de Jong, zal voorgaan in gebed en na een pauze en lunch zal een petitie aan de leden 
van de Tweede Kamer worden aangeboden. Nadien wordt in de St. Jacobuskerk aan de 
Parklaan de Eucharistie gevierd. Bij voldoende deelname uit onze provincie zal een bus ons 

http://www.roerkerken.nl/


er naar toe brengen. Opstap- en vertrektijden: 7.30u: De Geusselt Maastricht; 8.00u: Achter 
busstation Heerlen; 8.20u: Regina Carmeli Sittard; 9.15u: A2 La Place Nederweert; 16.00u 
huiswaarts. Minimaal 35 deelnemers zijn nodig om uit de (bus-)kosten te komen. Geef U 
daarom (liefst per e-mail) op en maak het deelnamebedrag van 35 euro over op 
onderstaande rekening. R.K. Familiewerk Don Bosco Brunssum, rek.nr. NL23 INGB 0001 5308 
48 t.n.v. B.E. de Witt inz. RKJWDB Brunssum , rk_familiewerkdonbosco@live.nl, tel: 06 571 
38 628 liefst  na 20.00 u.  Wij moderne mensen hebben wel de mond vol van 
zelfbeschikkingsrecht, maar dat schijnt niet te gelden voor het ongeboren leven. Ongeacht 
de holle retoriek van sommige filosofen, zoals Peter Singer die van mening is dat een 
ongeboren of pasgeboren kind op moreel vlak vergelijkbaar is met een slak (!), staat het vast 
dat het kind in de baarmoeder een breed scala van kenmerken vertoont die verband houden 
met zijn menselijke bewustzijn. Wat dit menselijk bewustzijn inhoudt probeert John Sonne 
als volgt te illustreren: “Een mogelijk argument is dat een ongeboren baby zijn moeder, zijn 
vader en hun huwelijksleven al lang kent voordat hij door hen wordt erkend. Hij beweegt en 
voelt het lichaam van zijn moeder en de bewegingen van zijn moeder lang voordat de 
moeder zijn bewegingen voelt. Hij voelt waarschijnlijk de afwisselende ritmische 
drukveranderingen van de systolische en diastolische bloeddruk van zijn moeder, haar 
ademhaling en haar borborygmen (rommelende, borrelende geluiden die veroorzaakt 
worden door bewegingen van gas in de darmen), maar de moeder hoort de zijne niet. Hij 
hoort wat er tegen hem gezegd wordt en kan daarop reageren, maar niet door zelf te 
spreken of enig hoorbaar stemgeluid te maken. Het is al lang bekend dat het geluid van de 
hartslag van de moeder een kalmerend effect heeft op haar baby. Deze reactie is zelfs zó 
opvallend dat Lee Salk opmerkte dat dit de reden zou kunnen zijn waarom de meeste 
moeders geheel onbewust hun kind bijna altijd op de linkerarm dragen. Hij vermoedt dat dit 
de reden is dat bij kunstwerken waar een moeder haar kind vasthoudt, in grofweg vier van de 
vijf gevallen het kind op haar linkerzij wordt afgebeeld. Dit is volgens hem het geval in kunst 
uit alle delen van de wereld en in alle historische periodes, maar het is vooral merkbaar in 
schilderijen van de Madonna met haar Kind. Het evenwichtsgevoel van de foetus is na 
ongeveer zestien weken compleet en het gehoor na ongeveer vijfentwintig weken. Tegelijk 
zijn de smaak- en zichtzintuigen aanwezig en kan de foetus druk, pijn en koude voelen. 
Muziek heeft een uitgesproken effect op foetussen vanaf zestien tot twintig weken oud. 
David Chamberlain heeft kunnen aantonen dat baby’s de voorkeur geven aan Mozart en 
Vivaldi boven Beethoven en Brahms, terwijl de reactie van een foetus die werd blootgesteld 
aan rockmuziek zo gewelddadig was dat zijn moeder met een gebroken rib naar huis 
terugkeerde. De baby reageert op harde geluiden met een verhoogde hartslag en deze 
reactie treedt ook op als zijn moeder zich opwindt. De stresshormonen van de moeder 
passeren de placenta en binvloeden ook haar baby. Het door onderzoek verzamelde 
bewijsmateriaal duidt overduidelijk aan dat een ongeboren baby, zelfs in de vroegste stadia 
van de mentale en fysiologische ontwikkeling een volledig menselijk individu is met dezelfde 
aangeboren waardigheid die alle leden van de menselijke familie delen” (maandelijks 
Informatieblad ‘Pro Vita - Gezin & Leven’ 52 [juli 2024] nr. 568). 
 
Br. Quintilian Borren OFM (1855-1927) - architect van St. Ludwig (deel I) 
Een uitspraak van de Raad van State maakte begin 2015 de weg vrij voor de totale sloop van 
het Klooster annex College St. Ludwig dat honderd jaar eerder, in een uithoek van de 
gemeente Vlodrop, gebouwd was, daar waar de ‘IJzeren Rijn’, de spoorwegverbinding tussen 
Roermond en Mönchengladbach, de rijksgrens oversteekt. Het complex ontstond tegen de 
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achtergrond van de ‘Preußische Kulturkampf’ die er in het laatste kwart van de 19e eeuw 
oorzaak van was dat heel wat katholieke ordes en congregaties uit het Rijnland zich in het 
Belgisch-Nederlandse grensgebied vestigden.  Architect van het imposante complex van St. 
Ludwig was Br. Quintil(ian) Borren OFM (1855-1927) die zijn laatste rustplaats vond op het 
bijbehorende kloosterkerkhof. Op zijn grafkruis staat hij echter abusievelijk vermeld als ‘B. 
Oventil Borren’; het resultaat van een latere verschrijving van zijn naam. Als Theodor Borren 
werd hij op 30 januari 1855 in Kleinenbroich (Rijnland) geboren. Na verschillende jaren als 
timmerman en bouwvakker werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1880 in Harreveld (NL) 
voor de 3e Orde ingekleed en in 1885 voor de 1e Orde. In 1886 deed hij daar zijn eenvoudige 
en in 1889 zijn plechtige professie. In 1891 werd hij naar het nieuwe missiegebied van de 
Franciscanen in Brazilië gestuurd. Na een jaar of tien keerde hij weer terug en woonde en 
werkte hij achtereenvolgens in Moresnet (B), Düsseldorf en Vlodrop (NL). Van 1908 tot 1920 
woonde hij in het klooster Mühlen, om uiteindelijk weer naar Vlodrop (college St. Ludwig) 
terug te keren. Hij kwam op 8 juni 1927 in het Maria-Hilf-Krankenhaus te Mönchengladbach 
te overlijden en vond zijn laatste rustplaats op het kloosterkerkhof van St. Ludwig. In de 
jaren 1890/92 ontwierp Br. Quintilian de kapel en een collegevleugel in het Gelderse 
Harreveld (Achterhoek), waar de vanwege de Kulturkampf uit Pruisen verdreven 
Franciscanen in 1882 zich hadden gevestigd. Het betrof met name de bewoners van het in 
1870 gestichte College op de St. Annaberg in Silezië (‘die Perle Schlesiens’) die aanvankelijk 
(1875) in Watersley (Sittard) hun toevlucht hadden gevonden. Daar in Harreveld werd niet 
alleen het ‘Seraphisches Kolleg’ (school met internaat) ondergebracht, maar ook het 
noviciaat dat tot dan toe in Warendorf was gevestigd. Van 1882 tot 1909 zouden in 
Harreveld maar liefst 1361 studenten worden opgeleid. Omdat het gebouw steeds minder 
voldeed aan het alsmaar groeiend aantal leerlingen, maar ook “wegen der ungesunden und 
beengten Lage” werd eind 1904 tot nieuwbouw elders besloten. In Vlodrop dus. Na het 
gereedkomen van het nieuwe ‘Kolleg St. Ludwig’ aldaar werd het Harrevelder klooster annex 
college op 4 januari 1910 verkocht. Vervolgens wordt Br. Quintilian nog genoemd als 
ontwerper en bouwer van het (Franciscaner-)klooster bij de (door Br. Paschalis in 1890 
uitgebreide) bedevaartkerk op de Hülfensberg (landkreis Eichsfeld). Dat moet na zijn 
terugkeer uit Brazilië zijn geweest. Zeker is in ieder geval zijn verblijf in het Belgische 
bedevaartsplaatsje Moresnet, waar de vanwege de Kulturkampf uit Pruisen verdreven 
Franciscanen zich in mei 1875 hadden gevestigd en tien jaar later hun klooster nog hadden 
laten uitbreiden. Nadat de Franciscanen in 1887 weer naar Duitsland waren teruggekeerd 
werd het Moresnetter klooster nog even bewoond door de Jezuïeten. In 1894 werd het 
klooster weer door de Franciscanen betrokken. Het was gardiaan Johannes Ruiter OFM die 
de plaatselijke Mariaverering probeerde te verbinden met de verering van de H. Franciscus. 
Ter realisering van zijn plannen voor een groots kruiswegpark werd hem begin 1901 door 
provinciaal P. Joseph Kaufmann (1857-1929) Br. Quintilian als deskundige toegewezen. 
Hoewel nog niet helemaal af (het zou pas op 13 september 1903 gereed komen) vond de 
plechtige inwijding van het park plaats op 25 mei 1902.   wordt vervolgd 
 
personalia 
Op donderdagmorgen 22 augustus j.l. hielden we in de St. Catharinakerk van Montfort de 
uitvaartdienst voor Jacquelina Wilhelmina Catharina (Jeanne) Evers-Beckers (1949-2024). 
Geboren en getogen in Montfort, als vijfde van de zes kinderen van het bakkersgezin van 
Sjeng Beckers en Anna Monnens in de Kerkstraat, ging ze na de huishoudschool aan de slag 
bij het Rijks Computercentrum (RCC) in Roermond en later op het kantoor van 



lijnbusonderneming NAO/VSL aldaar. Na vijf jaar verkering trouwde ze in najaar van 1973 
met Jo Evers uit St. Odiliënberg die bij de PTT/KPN de kost verdiende. In Montfort betrokken 
ze een huis aan het Velvin waar ook hun tweeling Michel en Johan (1978) opgroeide. Haar 
liefde en zorgzaamheid werd niet alleen concreet en tastbaar binnen haar eigen gezin, maar 
legde ze ook naar anderen toe aan de dag. Dat bleek met name als er iets te vieren was en 
ze haar familie en haar vriendengroep thuis gastvrij onthaalde. ‘Kaaj Sjottel’ was haar 
specialiteit. Maar ze was ook een echte dierenvriend. Vooral (zwerf-)katten konden bij haar 
altijd een potje breken, die vonden bij haar altijd een liefdevolle opvangplek. Als gezin 
gingen ze jarenlang samen op vakantie naar Zeeland, naar Dishoek. Totdat COPD haar dit 
verhinderde, maakte ze regelmatig samen  met Jo fietstochtjes door de omgeving. Sindsdien 
was het lezen van boeken en het luisteren naar muziek haar favoriete bezigheid. ’s Avonds 
keek ze graag TV; liefst tot in de late uurtjes, want ze was – net als haar vader- alles behalve 
een ochtendmens. Vooral als er formule-I-races op TV waren kon en mocht niemand haar 
storen. De geboorte van haar kleinkind Marie drie jaar geleden betekende veel voor haar, 
aangezien ze vanwege haar gezondheid toch steeds meer aan huis gebonden raakte. Hoewel 
we wisten en zagen dat haar gezondheid verslechterde kwam de ziekenhuisopname enkele 
dagen voor haar dood toch als een donderslag bij heldere hemel. Zeker toen daar na een 
scan bleek dat ze doodziek was. Voorzien van het sacrament der zieken gleed ze op 
donderdagmorgen 15 augustus j.l. uit het leven. Na de uitvaartmis legden we haar naast 
haar ouders op het kerkhof aan de Huysbongerdweg te rusten. 
 
Op zaterdagmiddag 24 augustus j.l. werd in de St. Catharinakerk van Montfort Lio Wolters 
uit Echt gedoopt; op zondagmiddag 25 augustus j.l. in diezelfde kerk Yoni Maessen uit 
Maasbracht; diezelfde zondagmiddag in de Berger Mariakapel Kas van Helden. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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