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Inleiding

In het kader van de komende Synode over Synodaliteit hebben velen wel de mond vol van
de rol en inbreng van de leek in de Kerk, maar het probleem laat zich steeds meer gevoelen
dat ons de leken steeds meer ontbreken waar ze van oudsher een taak hadden. Was een jaar
of dertig geleden de tendens dat leken - in het kader van het priestertekort - de taken van de
gewijden moesten overnemen, nu is steeds vaker het omgekeerde het geval: dat priesters
en diakens de rol van de leken moeten overnemen, omdat vrijwilligers ons steeds meer
ontbreken, terwijl andere vrijwilligerstaken door betaalde krachten moeten worden
overgenomen. Maar het laat wel zien dat onze parochies steeds minder vanuit de basis
gedragen worden. Trouwens ook iets dat we in de maatschappij om ons heen zien gebeuren:
dat qua ledenaantallen bloeiende verenigingen ter ziele gaan bij gebrek aan bestuurs- en
daadkracht. Daarom een dringende oproep aan parochianen die hun verantwoordelijkheid
nemen als het gaat om het voorbestaan, niet zozeer van de afzonderlijke parochies, als wel
van ons parochiecluster. Want ook daarvan is het voorbestaan in gevaar als er geen
bestuursleden meer zijn. Maar bestuursleden kunnen niets als er aan de basis onvoldoende
man- en vrouwkrachten meer zijn die het mogelijk maken dat er in een kerk tiberhaupt nog
Eucharistie gevierd kan worden, of er nu veel of weinig kerkgangers zijn. Misschien zijn er
onder de lezers die zeggen dat ze daarvoor inmiddels te oud zijn. Dan nog hangt er een
ander — nog veel groter — probleem als een zwaard van Damocles boven onze hoofden, en
dat is het financiéle. Bedroeg in 2022 ons financiéle tekort nog 44.500 euro, vorig jaar is dat
al opgelopen tot 142.500 euro (zie Roerkerknieuws 200 en 203). Daarvan kennisgenomen
hebbende liet het bisdom onlangs weten: “De opbrengsten zijn licht gestegen, maar de
totale kostenbelading is met bijna 25% toegenomen! U zult dit jaar in federatieverband
serieus aan de slag moeten met kostenbesparingen, want een exploitatietekort van deze
omvang is niet acceptabel”. Dat is duidelijke taal, niet alleen naar ons (gezamenlijk)
kerkbestuur toe, maar ook en vooral naar U als parochianen toe. De consequenties daarvan
zullen waarschijnlijk pijnlijk aan het licht treden in onze ‘kerkenvisie’ die wij weldra — met
vertraging - aan het bisdom zullen toezenden (zie Roerkerknieuws 182). Bij deze een
overzicht van de neerwaartse financiéle spiraal waarin we zijn terecht genomen:
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20.809 -66.900 -53.070 -142.510

Inspiratiebijeenkomst met kardinaal Turkson (30 september)

Het Missiebureau Roermond en de Diocesane Missieraad nodigen u van harte uit voor een

bijzondere inspiratiebijeenkomst met kardinaal Peter Turkson, die op maandag 30

september wordt gehouden. In een wereld die constant verandert, evolueert ook de rol van
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de Kerk en haar missiewerk. Kardinaal Turkson, een vooraanstaande stem in de katholieke
wereld, neemt ons deze avond mee in zijn visie op innovatie en inspiratie in modern
missiewerk. Laat u inspireren door nieuwe perspectieven en ontdek hoe we samen kunnen
bouwen aan een betere toekomst. Peter Turkson, geboren in 1948 in Ghana werd in 1992
benoemd tot aartsbisschop van Cape Coast en in 2003 tot kardinaal verheven door paus
Johannes Paulus Il. Als voormalig prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de
Integrale Menselijke Ontwikkeling en huidig kanselier van de Pauselijke Academies voor
Wetenschappen en Sociale Wetenschappen, brengt hij een schat aan ervaring en inzichten
mee. Turkson is zeker geen onbekende voor het Missiebureau. Samen met het Missiebureau
zet hij zich al jaren in voor thema's als gerechtigheid, vrede en menselijke ontwikkeling.
Hoogtepunten van de lezing: 1. Geloof als drijfveer: kardinaal Turkson's visie op de rol van
geloof bij het aanpakken van hedendaagse mondiale uitdagingen. 2. Innovatieve
ondersteuning: inzicht in creatieve financiéle modellen voor duurzame ontwikkeling in
missielanden. 3. De betekenis van het Missiebureau: de rol van het Missiebureau in het
faciliteren van essentiéle projecten en het verbinden van het bisdom Roermond met haar
mondiale missie. Na de lezing volgt een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op
specifieke aspecten van modern missiewerk. Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden,
deel uw eigen ervaringen, en ontdek nieuwe manieren om bij te dragen aan mondiale
ontwikkeling. De inspiratiebijeenkomst vindt plaats op maandagavond 30 september in de
Refter van de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 in Roermond. Het volledige programma
duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur voor ontvangst met een
kop koffie/thee. Wilt u erbij zijn? Reserveer alvast uw plaats via info@missiebureau.nl of
0475-386880. Inschrijving is mogelijk tot 15 september.

aanstaand Pausbezoek Belgié

De paus bezoekt op 26 september a.s. eerst het Groothertogdom Luxemburg. Later dezelfde
dag reist hij door naar Belgié. Hij verblijft daar van 26 tot en met 29 september. Hij zal onder
meer Brussel, Leuven en Louvain-la-Neuve bezoeken. De katholieke universiteit van Leuven
bestaat in 2025 600 jaar. Om dat te vieren, hebben Vlaams minister-president Jan Jambon
(N-VA), de rectoren van de KU Leuven en de UC Louvain, met steun van de Belgische
bisschoppen paus Franciscus uitgenodigd. Op vrijdag 27 september zal de paus Leuven
bezoeken, en op 28 september Louvain-la-Neuve. “Het bezoek aan de KU Leuven zal
uiteraard in het teken staan van de 600e verjaardag van de universiteit, die bij pauselijke bul
is opgericht, maar daarnaast zullen we ook focussen op de thematiek van kwetsbare groepen
in de samenleving”, zegt rector Luc Sels. “De KU Leuven werkt al lang rond traumahulp voor
jonge vluchtelingen die hier aankomen, en dat is een thema dat ook de paus erg
aanbelangt”. Het bezoek aan de zusteruniversiteit in Louvain-la-Neuve zal dan weer in het
teken staan van duurzaamheid en ecologie. De Katholieke Kerk in Belgié start ook met de
website www.pausbezoek.be waarop alle details vermeld zullen worden.

Br. Quintilian Borren OFM (1855-1927) - architect van St. Ludwig (deel Il)

In 1905 ontwierp Br. Quintilian in opdracht van P. Wenzeslaus StrauRfeld, tot 1903 rector
van Harreveld en sindsdien provinciaal van de Saksische Franciscaner-provincie (‘Saxonia’),
de plannen voor het college ‘St. Ludwig in Vlodrop’. De doorslag voor de keuze voor Vlodrop
gaven de gunstige ligging bij station Vlodrop aan de spoorlijn Ménchengladbach-Roermond-
Antwerpen (‘lJzeren Rijn’) én de onmiddellijke nabijheid van de Duitse grens. De eerste 37
hectaren grond kochten de Franciscanen op 30 januari 1905 van Julius graaf von Schaesberg-



Thannheim van slot Krieckenbeck bij Hinsbeck, kreis Viersen (zie Roerkerknieuws 146). In de
loop der jaren kochten de paters nog meer grond van de graaf en breidde hun bezit zich uit
tot 158.32.85 hectaren op Nederlands gebied, terwijl op Duits gebied ook nog ca. 1 hectare
grond van St. Ludwig lag. Om te beginnen werd een noodgebouw opgericht; hierin waren de
kapel, timmerwinkel en smederij ondergebracht. Op 1 september 1905 kon pater provinciaal
Wenzeslaus in deze noodkapel de eerste Mis opdragen. De bouwleiding had Br. Quintilian.
Ongeveer 150 mensen uit Vlodrop en omgeving hebben bij de bouw van het klooster
geholpen. Alle bouwmaterialen werden met een eigen locomotief van Vlodrop-Station naar
de bouwplaats door het bos naar boven gebracht. “Mit welch gewissenhafter Sorgfalt und
peinlicher Umsicht in dieser wichtigsten vorbereitenden Arbeit verfahren wurde, beweisen
zur Gendlige die viele entworfenen Skizzen, von denen erst die neunte vom Definitorium
gutgeheifsen und angenommen wurde. Weil die nach diesem letzten Entwurf auszufiihrenden
Bauplidne méglichst rasch zur Stelle sein sollten, um noch mit Beginn des Sommers den Bau
anfangen zu kénnen, schlofs P. Wenceslaus StraufSfeld mit dem Architekten Jorna in
Roermond ein Vertrag, der am 9. Februar 1906 zustande kam und den Architekten zur
Fertigstellung sdmtlichter Baupldne bis zum 9. Mai dess. Jahres unter ein Konventionalstrafe
von 15 Mark fiir jeden weiteren Tag verpflichtete. Bruder Quintilian, unter dessen sténdiger
Mitwirkung die Pldne ausgefiihrt wurde, mufSte nun bis zu diesem Tage jeden Morgen von
Vlodrop sich nach Roermond begeben”. Terwijl in 1906 al de fundamenten voor het
hoofdgebouw gelegd konden worden, vond op derde paasdag 1907 de eerste-steen-legging
plaats. Nadat men in 1907 van het eerste provisorische onderkomen naar de nieuwbouw
was verhuisd en de grote zaal van het college voorlopig nog even als kapel was ingericht,
vond op 25 juli 1909 de officiéle kerkconsecratie plaats door de franciscaanse bisschop
Doebbing uit Italié. Bij die gelegenheid werd de kerk en het huis onder de bescherming van
het H. Hart van Jezus en aan de H. Lodewijk (‘St. Ludwig’) geplaatst. Voortaan zou de 29° juli
ook als feestdag voor het college gelden. Op (St. Franciscusdag) 4 oktober van dat jaar
opende het nieuwe college haar deuren, waarna Harreveld werd verkocht. Reeds in
november 1909 vond in de nieuwe kloosterkerk de eerste inkleding plaats, en wel van Jan
Rauch uit Vlodrop, die de kloosternaam Christophorus aannam. Voor de mensen van
Vlodrop-station betekende het gereedkomen van de kloosterkerk een uitkomst. Tot dan toe
werd er voor hen op zondag een Mis in de wachtkamer van het station door de kapelaan van
Vlodrop gelezen. Uiteindelijk zouden tot de opheffing van het college in 1979 ruim 3000
leerlingen het college bezoeken. Na de sluiting van St. Ludwig namen de paters een
gymnasium in Osnabrick over. wordt vervolgd

Gebed naar aanleiding van de installatie van onze nieuwe bisschop (24 augustus)

Heilige God, van overal ter wereld verzamelt U volkeren tot Uw Kerk. U geeft haar Uw Zoon
Jezus Christus als hoofd. Wij leven van de woorden die staan opgetekend in het Evangelie,
waardoor wij Hem beter leren kennen. Door samen te luisteren, komen wij als Kerk van
Limburg in beweging. Inspireer ons met Uw heilige Geest, geef ons ideeén om met het werk
van Uw koninkrijk door te gaan. Maak dat wij in deze aardse ballingschap niet teleurgesteld
raken door cijfers en statistieken, maar tekenen van hoop zien in ons eigen leven en dat van
anderen. Dat vragen wij U door Jezus Christus en in de kracht van de heilige Geest. Amen.

Personalia
Op vrijdagmorgen 30 augustus j.I. vond in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch de
uitvaart plaats voor Johannes Hendrikus Andreas (Jan) Hilkens (1930-2024). Geboren en



getogen in Melick (hoeve Milling) verhuisde hij in het voorjaar van 1947 met de andere
gezinsleden naar Herkenbosch, waar zijn ouders de pacht op de Hammerhof hadden
overgenomen. Hij wilde graag boer worden, maar omdat dat er gegeven de omstandigheden
niet in zat ging hij als voorlichter rundveehouderij aan de slag, voltooide hij in deeltijd zijn
studie aan de Hogere Landbouwschool en eindigde hij zijn loopbaan als specialist
rundveeverbetering. Ook na zijn pensioen bleef hij de sector met grote belangstelling
volgen. Op 26-jarige leeftijd leerde hij op de kermis in Gulpen Lies Wouters (1934-2013) uit
Ingber kennen met wie hij vijf jaar later, op 9 mei 1962 trouwde. Aan ‘de Vier Gebroeders’ in
Herkenbosch kochten ze hun eerste huis, om zeven jaar later op het aangrenzend perceel
een nieuw huis te bouwen, waar ook hun beide kinderen Lianne en Jos opgroeiden. Jan
toonde zich een energiek en sportief man: hardlopen, volleyballen, badmintonnen,
wandelen en fietsen waren zijn grote hobby’s, maar zijn bloemen-, groeten- en fruittuin
kwam altijd op nummer één. Met de geboorte van kleinzoon Lars brak een nieuwe fase in
hun leven aan. Na het overlijden van zijn vrouw Lies begin 2013, leerde hij José kennen met
wie hij veel wandelde, fietste en diverse activiteiten bezocht, met name als lid van de
buurtvereniging ‘ De Vier Gebroeders’, de COVH in Herkenbosch, Seniorenvereniging Vitaal
Melick, Groei en Bloei Roermond en de bond van oud-landbouwvoorlichters. Kort na de
viering van zijn 94 verjaardag kwam hij ongelukkig ten val. Na drie weken ziekenhuis vond hij
een plek in het woonzorgcentrum in Herten, waar er op zaterdag 24 augustus j.l. toch nog
onverwacht een einde aan zijn leven kwam. Na de uitvaartmis, mede voorgegaan door
diaken Wil Mestrom uit Echt, schoonvader van zoon Jos, volgde in Roermond de crematie.

Omdat de ouders dachten dat de kerk van Melick al gesloten was werd Sophie Schmitz op
zondagmorgen 1 september j.l. in de St. Sebastianuskerk van Herkenbosch gedoopt.

Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!

Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus

Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas

Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina

St. Odiliénberg: NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias

Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus

Tot slot

Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl
Jos. L'Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl

Paul Hamans (St. Odiliénberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl
Gerard Sars (St. Odiliénberg), diaken, tel. 537 765 - g.sars@roerkerken.nl

Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.rmom@roerkerken.nl

Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl

Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 — 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl
Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl
Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl

Parochiebureau Montfort, tel. 543 127 - catharina@roerkerken.nl

Parochiebureau St. Odiliénberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl
Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl

Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl
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