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inleiding 
Zoals in de vorige editie van Roerkerknieuws al gemeld zijn er mensen die denken dat de 
kerk van Melick al dicht is. Sinds de eerste berichten over de sluiting en herbestemming van 
de kerk (Roerkerknieuws 74) zijn er inmiddels drie jaar verstreken. Geen wonder dat mensen 
denken dat de race al lang gelopen is. Niet is echter minder waar. Terwijl de gemeente nog 
altijd doende is met de aangevraagde omgevingsvergunning,  staat op de agenda van het 
kerkbestuur nog de concept-verkoopakte die ons afgelopen voorjaar werd toegezonden 
(Roerkerknieuws 197). Met name gaat het over het bedrag waarover de kerk van eigenaar 
zou moeten verwisselen; dat vindt het kerkbestuur toch wat aan de lage kant. Daarbij speelt 
ook nog het voortschrijdende inzicht dat - tegen de achtergrond van de steeds penibelere 
financiële situatie van ons cluster (zie de vorige editie van Roerkerknieuws) en de onlangs 
opgestelde kerkenvisie voor ons cluster (zie Roerkerknieuws 194) -  het behoud van een 
eigen kerkruimte in de te verkopen. resp. her te bestemmen kerk steeds onwaarschijnlijker 
wordt. 
 
nieuwe bisdomstaf  
Onlangs benoemde onze nieuwe bisschop een nieuwe bisdomstaf.  Deze vormt samen met 
de bisschop het bestuur van het bisdom. Hulpbisschop Mgr. Dr. Everard de Jong is bevestigd 
in zijn functie als vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Daarnaast is Lic. Harry 
Quaedvlieg voor een periode van één jaar eveneens benoemd tot vicaris-generaal.  
Mgr. De Jong en vicaris Quaedvlieg bekleedden deze functies ook al onder Mgr. Harrie 
Smeets. Zij behouden vooralsnog de portefeuilles die ze voorheen hadden. Verder maken 
van de bisdomstaf deel uit algemeen-econoom Drs. Ing. Frank Hamers, kanselier Mr. Lic. 
Gerrit Smulders en communicatieadviseur Matheu Bemelmans.  De bisschop kiest ervoor om 
een kleinere staf te benoemen en daarnaast meer met bisschoppelijk gedelegeerden voor 
deeltaken te werken. De priesters die voorheen bisschoppelijk vicaris waren, zijn benoemd 
tot bisschoppelijk gedelegeerde. Zij maken geen deel meer uit van de bisdomstaf, maar 
blijven wel de portefeuilles behartigen die ze voorheen hadden en zullen vanuit die 
hoedanigheid regelmatig met de bisschop en de staf overleggen. Pastoor Vincent Goulmy is 
benoemd tot gedelegeerde voor missie en missionaire vorming, deken Drs. Ed Smeets tot 
gedelegeerde voor liturgie en kerkmuziek en oud-deken Wilbert van Rens tot gedelegeerde 
voor emeriti. Dr. Lambert Hendriks blijft rector van het grootseminarie Rolduc en het 
Theologisch Instituut Rolduc. De bisschop zal zich de komende tijd beraden op de werkwijze 
van de andere gremia van het bisdom, zoals de dekensvergadering en de nieuw in te stellen 
Priesterraad en Diocesane Pastorale Raad.  
 
60 jaar seniorenvereniging Herkenbosch 
Op 6 september j.l. vierde de Herkenbosscher seniorenvereniging Herkenbosch in De Harch 
haar 60-jarig jubileum, een jubileum dat blijkbaar gekoppeld is aan de datum 16 oktober 
1964. Op die dag “hield de Bejaardensociëteit haar eerste bijeenkomst in het Jeugdhuis, dat 
door de Dames Bestuursleden keurig in orde was gebracht. Ondanks het zeer slechte weer 
waren ruim 50 leden opgekomen. Na het welkomstwoord van de voorzitter, deelde hij o.a. 
mee dat zich 129 leden hadden gemeld (en) dat de contributie van 1 januari 1965 10 cent per 
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week per persoon zal bedragen” (Ons Blad 14 [1964] nr. 43). Over de gang van zaken over de 
feitelijke oprichting vonden we in ‘Ons Blad’ het bericht dat tijdens een vergadering op 
woensdag 3 juni 1964 in het parochiehuis, waarbij “een groot aantal bejaarden … aanwezig 
was ter bespreking van hun jaarlijkse uitstapje”, pastoor Janssens (1962-1981) het voorstel 
deed “om te komen tot oprichting van een Bejaarde sociëteit. Hierdoor zou het immers 
mogelijk zijn om meerdere activiteiten voor de Bejaarden te kunnen ontwikkelen. Dit voorstel 
vond algemeen bijval en er werd direct overgegaan tot verkiezing van een voorlopig bestuur. 
Gekozen werden: de Heer H. Thissen-Poolen voorzitter, de Heer H. Engelen secretaris, de 
Heer H. Thissen-Peeters penningmeester en verder als toegevoegd bestuurslid de Dames 
Mevr. Wed. Frenken-Wolters en Mevr. Wed. Biermans-Schreurs. Als eerste punt van actie 
was het organiseren van het jaarlijks uitstapje, waarvoor vanuit de vergadering veel 
belangstelling bestond. Er werd besloten ditmaal eens naar de Oosterburen te gaan en wel 
naar Keulen, zo mogelijk nog deze maand. Op slot van deze bijeenkomst werd door de 
Pastoor verteld over zijn reis naar het H. Land aan de hand van een kleurenfilm. Het slot was 
een dankbaar applaus en men hoopte op meer dergelijke avonden. Hier ligt een schone taak 
voor het bestuur van de Bejaardensocieteit” (Ons Blad 14 [1964] nr. 23). In dezelfde editie 
kon al worden meegedeeld dat het bestuur tot actie was overgegaan met het volgende 
resultaat: “we gaan met een bus naar Keulen op dinsdag 23 juni. We brengen een bezoek 
aan de Dom, maken een boottochtje, enz. en komen over Düsseldorf weer naar huis. De 
kosten zijn zoals voorheen 2,50 gulden per persoon en 3,50 gulden per echtpaar”. 
 
tentoonstelling in Heerlen met Herkenbosscher kruiswegstatie 
In het kunstdepot van Schunck (het v/m Glaspaleis aan de Bongerd) en in de nabij gelegen 
St. Pancratiuskerk in Heerlen wordt vanaf 15 september a.s. tot en met 16 maart 2025 een 
tentoonstelling over Andy Warhol gehouden met als thema vergankelijkheid: ‘Vanitas 
vanitatum, omnia vanitas’.  Deze spreuk komt uit het Bijbelboek Prediker en betekent: 
‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid’. Het duidt op de vluchtigheid en vergankelijkheid 
van het aardse leven. In deze presentatie wordt religieus erfgoed van parochies in de 
omgeving gecombineerd met werk van Aad de Haas uit de collectie van SCHUNCK, 
gerelateerd aan het thema vergankelijkheid. In de Heerlense St. Pancratiuskerk is in dit kader 
in vitrinetafels meer over het Bijbelse, historische en legendarische leven van Maria 
Magdalena te zien. Daarnaast is er een bezoekers-handleiding met een route door de kerk 
langs kunstwerken die betrekking hebben op Maria Magdalena en het thema ‘vanitas’. De St. 
Pancriatiuskerk is geopend op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en te bezoeken na de 
dagelijkse Missen. Het kunstdepot is van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur geopend en op zondag  van 11.00 tot 17.00 uur. Op deze tentoonstelling is ook de 13e 
statie van de (oude) Herkenbosscher kruisweg (1940) van de Gebr. Windhausen te zien. 
 
Br. Quintilian Borren OFM (1855-1927) - architect van St. Ludwig (deel III) 
De werkzaamheden op St. Ludwig waren nog niet voltooid, toen Br. Quintilian in februari 
1908 van provinciaal P. Wenzeslaus Straußfeld de opdracht kreeg om in het Oldenburger 
Münsterland een plek te zoeken voor een nieuwe stichting. “Nach verschiedenen 
Vorschlägen machte man sich auf eine zweite Inspektionsreise und nachdem sich auch Pater 
Wenzeslaus die Orte angesehen hatte, entschied man sich für Handorf und setzte den 
Bischöflichen Offizial Grobmeyer in Vechta davon in Kenntnis. Dieser jedoch schrieb zurück, 
dass Handorf kein geeigneter Wirkungskreis für die Franziskaner wäre. Man schlug Mühlen 
vor, da die Gläubigen von hier eine Stunde und mehr bis zur nächsten Pfarrkirche benötigten. 



‘Baut in Mühlen, dann ist den Franziskanern, aber auch den Mühlern geholfen‘. Bruder 
Quintilian machte sich nach dem Vorschlag des Offizials auf den Weg nach Mühlen um einen 
geeigneten Platz für das Kloster mit Kirche zu finden. Die erste Station war der damalige 
Pastor Schlichting in Steinfeld. ‘Wenn der Herr Offizial die Franziskaner nach Mühlen haben 
will, kann ich nicht dagegen sein‘, war seine Reaktion. ‘Ich habe eine Kirche in Steinfeld 
gebaut und muss die Schulden noch abtragen. Für ein Kloster in Mühlen ist kein Geld da, ihr 
müsst damit noch zwei Jahre warten‘. Nach dem Ankauf des Geländes für 5600 Mark, die 
Mühlener zahlten 4000 Mark, den Rest die Franziskaner, beauftragte man den Architekten 
Bruder Quintilian Borren mit dem Bau des Klosters und der Kirche. Die Kirche sollte nach den 
Anweisungen des Ordens geräumig sein und vielen Gläubigen Platz bieten, das Kloster 
dagegen klein und unscheinbar, eher ein Klösterchen. 1908 konnte mit dem Bau des Klosters 
begonnen werden. Am 19. März 1909 wurde bei starkem Schneetreiben der Grundstein für 
die Kirche gesetzt. Ab dem 17. April 1909 konnte mit Pater Urban Vaessen in der Bibliothek 
und in den unteren Klosterräumen regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden. Auch ein 
gemeinsames klösterliches Leben konnte aufgenommen werden. Der Kirchenbau ging zügig 
voran. Die Mühlener halfen nach Kräften mit. Unentgeltlich wurden Steine und anderes 
Material herangefahren. Bereits im Dezember 1909 war die Kirche soweit fertiggestellt, dass 
sie eingerichtet und am 21. Dezember 1909 von Pater Richard Breisig benediziert werden 
konnte. Am 20. Oktober 1910 fand die  Konsekration der Kirche statt, die dem hl. 
Bonaventura geweiht wurde“. In 1912/13 ontwierp en bouwde Br. Quintilian in Werl (D) een 
nieuw bezinningshuis (‘Exerzitienhaus’), om in 1913/14 te tekenen voor de uitbreiding van 
de kloosterkerk in Bleijerheide, een uitbreiding die eerder een nieuwbouw betrof, omdat 
dwars op het bestaande schip van de kloosterkerk een nieuw driebeukig schip werd 
aangebouwd. Deze nieuwe Bleijerheidse (rectoraats-)kerk lijkt verbluffend veel op de 
kloosterkerk van Mühlen die Br. Quintilian vlak daarvoor bouwde. Voor de uitbreiding resp. 
nieuwbouw in Bleijerheide werd op 18 mei 1913 de eerste steen gelegd, terwijl de nieuwe 
rectoraatskerk op 19 februari 1914 kon worden ingezegend. Aan de gemeente werd een 
financiële bijdrage gevraagd, een bijdrage die door de gemeenteraad in haar vergadering 
van 10 februari 1913 werd toegekend. Het subsidiebedrag ad 5000 gulden zou evenwel pas 
een jaar later betaalbaar worden gesteld. Hoewel al begin 1914 in gebruik genomen 
(‘ingezegend’) zou de nieuwe Bleijerheidse (rectoraats-)kerk pas op 30 augustus 1920 
plechtig worden geconsacreerd. Dat gebeurde door de toenmalige bisschop van Roermond, 
Mgr. Lemmens. Officieel verbleef Br. Quintilian toentertijd in het Franciscanerklooster van 
Mühlen. Na de Eerste Wereldoorlog was hij actief in Ohrbeck (bij Osnabrück), waar in 1918 
een Franciscanerklooster werd gesticht. Nadat in een houten barak een noodkerk werd 
ingericht, begon Br. Quintilian met de bouw van een provisorisch kloostertje in de vorm van 
een stenen barak die op 19 augustus 1919 betrokken kon worden. Vijf jaar later begon men 
met de bouw van een echt klooster dat eind 1924 gereed kwam. Het bijbehorende 
bezinningshuis kwam op 26 september 1926 gereed, terwijl de kerk op 22 september 1929 
geconsacreerd werd. In hoeverre Br. Quintilian daarbij betrokken was hebben we nog niet 
kunnen achterhalen.         wordt vervolgd 
 
Personalia 
Op woensdagmorgen 4 september j.l. deden we vanuit de Berger basiliek Petronella 
Hubertina Cornelia (Lia) Hoeben-Smeets (1938-2024) uitgeleide. Geboren en getogen aan 
het Kerkplein in St. Odiliënberg, als derde kind van de in totaal zes kinderen Herman Smeets 
en Tilly Louwarts, maakte ze in de nadagen van de oorlog de evacuatie naar Munstergeleen 



(Abshoven) mee. Na de oorlog hielp ze mee in de huishouding en in het café van haar ouders 
totdat in het najaar van 1964 met Thei Hoeben (1936-2001) uit Melick (Gebroek) trouwde en 
gingen ze in Thei’s ouderlijke kwekerij/bloemisterij aan de Heidebaan aan de slag. In 1979 
namen ze in St. Odiliënberg Lia’s ouderlijk café in St. Odiliënberg over. In die hoedanigheid 
was ze ook een poosje bestuurslid van de H. Hartput. De ernstige ziekte die Lia in 1992 trof 
was er de oorzaak van dat ze het café noodgedwongen moesten opgeven. Nadat ze de 
behandeling in het Nijmeegse Radboudziekenhuis wonder boven wonder goed had 
doorstaan, brak er een nieuwe levensfase voor hen aan en ondernamen ze samen vanuit de 
Meidoornlaan fietstochtjes, uitjes en andere leuke dingen waar vroeger geen tijd voor was. 
Met Thei’s overlijden in de zomer van 2001 (hij was pas 65 toen hij overleed) brak er voor Lia 
weer een nieuwe levensfase aan, waarin ze langzaam maar zeker weer haar weg vond. Ook 
letterlijk: want met haar auto wist ze de leukste winkeltje te vinden, zoals in Maaseik en 
Maasmechelen, en kwam dan altijd met verrassend mooie dingen thuis. Ook werd ze een 
trouw bezoekster van kienavonden en toneelvoorstellingen in de regio. Als vrijwilligster ze 
maakte ze zich verdienstelijk in het winkeltje van het plaatselijk zorgcentrum. Helaas begon 
haar gezondheid haar zodanig in de steek te laten dat ze op professionele hulp en zorg 
aangewezen raakte. Zo vond ze in juni 2018 een plek in hetzelfde zorgcentrum waar ze zo 
lang als vrijwilliger dienstbaar was geweest. Daar toonde ze zich tevreden met en genoot ze 
van de kleine dingen van het leven. Toen ze anderhalf jaar geleden rolstoelgebonden raakte 
viel er weer een groot stuk vrijheid weg. Vooral de laatste maanden werd het steeds 
duidelijker dan het einde eraan zat te komen. Een kleine twee weken nadat ze de 
ziekenzalving had ontvangen riep God haar op maandag 26 augustus j.l. tot zich en 
verenigde haar weer met haar dierbaren die haar al in de dood voorgingen. Na de 
uitvaartmis legden we haar op Bergerbos te rusten. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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