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Vredesweek 
Stil staan bij vrede, aandacht vragen voor vrede kan geen kwaad, integendeel; vrede is 
immers alles behalve vanzelfsprekend. Op nationaal niveau doen we dat jaarlijks in de 
Vredesweek, de week rond de 21e september, de dag die door de VN is aangewezen als 
Internationale dag van de vrede. Bidden voor vrede is echter nog beter, want bij alles wat we 
voor de vrede kunnen en moeten doen, is vrede ook en vooral een geschenk dat God ons 
graag wil geven als wij er in geloof voor open staan.  Daarom ook goed dat er in kerkelijke 
context bij het thema ‘vrede’ werd stil gestaan, zoals onlangs in Posterholt op 21 september 
j.l.  “Vrede is nodig om de eerbied voor het menselijk leven en de groei ervan mogelijk te 
maken. Vrede betekent niet slechts afwezigheid van oorlog en beperkt zich niet tot het in 
stand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde 
kan niet tot stand komen zonder bescherming van het persoonlijk eigendom, de vrije 
communicatie tussen de mensen, de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen 
en volkeren, en van de toegewijde beoefening van de broederlijkheid. Zij is de ‘tranquilitas 
ordinis’ (St. Augustinus), ‘de rust van de orde’. Zij is het werk van de gerechtigheid (vgl. 
Jes.32,17) en de vrucht van de naastenliefde (vgl. GS 78 § 1-2). De aardse vrede is beeld en 
vrucht van ‘de vrede van Christus’, de Messiaanse ‘Vredevorst (Jes.,9.5). Door zijn bloed, op 
het kruis vergoten, heeft Hij ‘in zijn eigen vlees de vijandschap gedood’ (Ef.2,16; vgl. Kol.1,20-
22). Hij heeft de mensheid met God verzoend en van zijn Kerk het sacrament van de eenheid 
van de mensheid en van de vereniging met God gemaakt. ‘Hij is onze vrede’ (Ef.2,14). Hij 
heeft hen ‘die vrede stichten’ zalig verklaard (Mt.5,9). Zij die afzien van gewapend geweld en 
bloedvergieten en bij de verdediging van de rechten van de mens hun toevlucht nemen tot 
verdedigingsmiddelen die binnen het bereik van de zwaksten liggen, getuigen op die manier 
van de evangelische liefde, mits dit kan geschieden zonder inbreuk te plegen op de rechten 
en verplichtingen van anderen of van de gemeenschap. Ze leggen op legitieme wijze 
getuigenis af van de ernstige fysieke en morele risico’s die het wapengeweld veroorzaakt met 
zijn verwoestingen en doden (vgl. GS 78 § 5)” (CKK 2304-2306). In zijn boodschap bij 
gelegenheid van de afgelopen 57e gebedsdag voor de vrede (1 januari 2024) ging paus 
Franciscus in op de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) in relatie 
tot vrede. De paus verheugt zich over de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en 
technologie maar ziet ook risico’s. In zijn boodschap noemde hij kunstmatige intelligentie 
‘een melkwegstelsel van verschillende werkelijkheden’ en gaat er niet per definitie van uit 
dat de ontwikkeling ervan een ‘weldoende’ bijdrage levert aan de toekomst van de 
mensheid en de vrede tussen volken.  Franciscus’ gebed aan het begin van het nieuwe jaar is 
dat de snelle ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie niet de vele, in de 
wereld aanwezige ongelijkheden en ongerechtigheden doet toenemen, maar eraan bijdraagt 
een einde te maken aan oorlogen en conflicten en veel vormen van lijden die de menselijke 
familie teisteren. “Mogen de christelijke gelovigen, de gelovigen van verschillende 
godsdiensten en de mannen en vrouwen van goede wil in harmonie kunnen samenwerken 
om gelegenheden aan te grijpen om de door de digitale revolutie gestelde uitdagingen het 
hoofd bieden en de toekomstige generaties een meer solidaire, rechtvaardige en vreedzame 
wereld aan te reiken”, aldus de paus. Hij sloot af met het uitspreken van de hoop dat zijn 
boodschap ertoe aanmoedigt dat de vorderingen in de ontwikkeling van vormen van 
kunstmatige intelligentie uiteindelijk de zaak van de menselijke broederschap en de vrede 
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dienen. “Het is niet de verantwoordelijkheid van weinigen, maar van heel de menselijke 
familie. De vrede is immers de vrucht van relaties die de ander erkennen en aanvaarden in 
zijn onvervreemdbare waardigheid, en van samenwerking en inzet bij het zoeken naar de 
integrale ontwikkeling van alle mensen en alle volken”. 
 
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (29 september) 
“Sinds zijn verkiezing in 2013 komt paus Franciscus onvermoeibaar op voor mensen in de 
marge”, aldus de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Werelddag voor de 
Migranten en Vluchtelingen die sinds 2019 jaarlijks op de laatste zondag van september 
wordt gehouden. “De diepste motivatie voor onze paus vormt de waardigheid van iedere 
mens als schepsel van God. Die waardigheid vormt een van de pijlers van het katholiek 
sociaal denken. De paus heeft een bijzondere zorg voor migranten en vluchtelingen. In zijn 
brief voor de Werelddag van de migrant en de vluchteling refereert de paus aan de uittocht 
van Israël onder leiding van Mozes uit de slavernij van Egypte. Evenals het volk Israël ten tijde 
van Mozes vluchten mensen vaak voor onderdrukking, geweld en discriminatie. Veel 
vluchtelingen ervaren God tijdens hun reis als gids en reisgenoot. Maar God is, naar Bijbels 
getuigenis, ook in de vluchtelingen te ontdekken. Juist in mensen in de marge is het gelaat 
van Christus te zien. Jezus zegt in het evangelie: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen” (Mt. 25,35). In 2015 publiceerden wij de brief Herbergzaam Nederland als een 
gelovige motivatie om vluchtelingen te helpen. Wij vroegen mensen om hun hart te openen 
en royaal te zijn voor hen die door oorlog en vervolging op de vlucht zijn geslagen. Vandaag 
willen wij die oproep opnieuw benadrukken. Naast oorlog en geweld kunnen ook 
klimaatverandering en economische omstandigheden ertoe leiden dat mensen huis en haard 
verlaten om hun heil elders te zoeken. Wij weten dat rond migratie en de opvang van 
vluchtelingen in ons land verschillend wordt gedacht. Ook menig katholiek heeft twee zielen 
in de borst. Er leeft angst en onzekerheid over het aantal personen dat naar Nederland komt 
en de draagkracht van de Nederlandse samenleving. Maar tegelijk kennen wij de 
evangelische oproep om de naaste in de nood te helpen. In dit Woord spreken wij niet over 
arbeids- en studiemigranten maar concentreren wij ons op vluchtelingen. Als bisschoppen 
van Nederland hebben wij de overtuiging dat iedereen die op Nederlandse bodem verblijft 
voldoende voedsel, een slaapplaats en hygiëne nodig heeft. De bescherming van de 
waardigheid van iedere mens is daarbij leidend. Vluchtelingen hebben niet alleen rechten 
maar ook plichten. Van hen mag worden gevraagd mee te werken dat onze samenleving niet 
ontwricht raakt maar een veilige plek voor allen blijft. Van ons wordt een sterk moreel besef 
en krachtige wil gevraagd om herbergzaam van hart te zijn. Onze creativiteit wordt gevraagd 
om problemen van financiële, technische en organisatorische aard het hoofd te bieden. Wij 
geloven dat God zich in Christus onvoorwaardelijk met ons verbonden heeft. Deze goddelijke 
solidariteit roept ons op om ook zelf solidair en herbergzaam te zijn, juist ook voor mensen op 
de vlucht”. 
 
Korenontmoetingsavond Montfort (11 oktober) 
Terwijl het in ons dekenaat oorverdovend stil is geworden aan het korenfront, timmert de 
dekenale kookring Echt al weer een hele poos aan de weg. Daar kwamen de koren na de 
Coronacrisis in juni 2023 al weer eens bij elkaar en staat dit najaar de volgende 
korenontmoetingsavond alweer in de steigers. Gelukkig krijgen we daar in de Roerstreek het 
een en ander van mee, want het kerkkoor van Montfort is nog altijd bij de Echter koorkring 
aangesloten. Dat heeft er mee te maken dat de parochie Montfort lange tijd tot het 



dekenaat Echt behoorde; het is pas bij de samenvoeging van het dekenaat Echt en Susteren 
(2003) dat de parochie Montfort aan het dekenaat Roermond werd toebedeeld, dit om de 
samenwerking van de Roerstreekparochies te bevorderen, de parochies die sinds de 
gemeentelijke herindeling van 2007 ook gemeentelijk een eenheid vormen. Desondanks 
bestaat de koorkring Echt nog steeds, en gelukkig maar, want “daar brandt nog licht” om het 
met de woorden van de bekende Brabantse zanger Guus Meeuwis te zeggen. Dit in 
tegenstelling tot de Roermondse koorkring waar het vlammetje dreigt te doven, ja misschien 
al gedoofd is. In ons parochiecluster kennen we een halfjaarlijks clusterkorenoverleg dat op 
woensdagavond 29 oktober a.s. weer bij elkaar komt. Ook in ons cluster hebben de koren 
het moeilijk, niet alleen vanwege de kaalslag ten gevolge van de Coronacrisis, maar ook op 
financieel gebied sinds de (structurele) gemeentelijke subsidiering van de koorzang is 
weggevallen en de Stichting Bevordering Koorzang Roerdalen (SBKR) die speciaal voor dat 
doel was opgericht ter ziele is gegaan. Ook hier speelt – evenals in de dekenale Koorkring – 
het probleem van het al eerder gesignaleerde vrijwilligerstekort (lees: bestuursledentekort) 
dat ook onze parochies resp. onze parochiefederatie in oprichting nekt (zie met name 
Roerkerknieuws 217 en 219). Zoals gezegd: in de koorkring Echt gebeurt er tenminste nog 
wat. Op vrijdagavond 11 oktober a.s. wordt er om 19.30 uur in de St. Catharinakerk van 
Montfort weer een korenontmoetingsavond (KOA) van en voor deze kring gehouden. 
Volgens de onder de aangesloten koren verspreide convocatie is het de bedoeling “de 
deelnemende zangers/zangeressen in twee groepen te verdelen, namelijk een groep voor 
gregoriaanse zang en een groep voor meerstemmige zang. Als thema van de gezangen is 
gekozen voor "Maria". De deelnemers aan gregoriaanse zang zullen onder leiding staan van 
mevrouw Rita Voesten, terwijl de deelnemers aan de meerstemmige zang onder leiding 
zullen staan van de heer Har van Pol. De betreffende gezangen zullen op de avond zelf 
worden uitgedeeld. Iedere groep zal de gezangen tijdens de avond voorbereiden en daarna 
ten gehore brengen. Het zanggedeelte van de avond zal vervolgens worden afgesloten met 
samenzang.  Na afloop van het zanggedeelte zal koffie en vlaai worden aangeboden in de 
gemeenschapsruimte onder de kerk”.      

 
Hammerhof Herkenbosch 
De eeuwenoude Hammerhof aan de Muyterweg in Herkenbosch maakt momenteel een 
metamorfose door in die zin dat aan de westzijde een ‘megastal’ van jonger datum worden 
afgebroken waardoor de oorspronkelijke hoeve van die kant weer in het zicht komt. Bij de 
Hammerhof gaat het om gemeentelijk, geen rijksmonument. “Gesloten hoeve uit 1743 
(volgens muurankers) aan de rand van het Roerdal. Rechthoekige plattegrond. Geheel 
opgetrokken uit baksteen. Grote schuur met schilddak en inrijpoort in kopgevel. Paardenstal 
met daarboven een knechtenkamer. Woonvleugel bestaande uit twee woonhuizen onder een 
doorlopend schilddak. Grote stal met schilddak. De binnenplaats wordt afgesloten met een 
muur met daartegen aangebouwd een open wagenberging. Hammerhof was een leengoed 
dat voor het eerst rond 1350 in de archieven wordt genoemd. Het complex is de afgelopen 
jaren door de eigenaar gerestaureerd. Door gebruik te maken van natuursteen, onder andere 
voor de poortomlijsting, maakt het geheel nu een wat rijkere indruk dan het van oorsprong 
was. Beschermd vanwege bouwvorm, ligging, geschiedenis en detaillering” (Jaarboek HVR 26 
[1994] blz.110). Nadat Gerard Venner in 1973 een voorzet van de bezitsgeschiedenis van de 
hoeve had gepubliceerd (Jaarboek HVR 5 [1973] blz.111-112) vervolledigde Peter Geuskens 
deze achttien jaar later (Jaarboek HVR 22 [1990] blz. 81-97). De bezitsgeschiedenis van de 



Hammerhof na de Franse tijd is echter nog niet nader onderzocht. Bij deze een voorzet in de 
vorm van een overzicht van de eigenaars en pachters van de afgelopen tweehonderd jaar. 
eigenaars 
1783-1827 Friedrich Joseph Packenius (1750-1823) x Jacobina Leonhardts (1761-1827) 
1827-1847 Franz Packenius (1795-1859) x Pauline Heyndrickx (1801-1875) 
1847-1881 Ludwig Joseph von Boineburg (1791-1881) x Sophie von Donnersberg 
1881-1890 gezusters Marie (1860-1945) en Luise von Rottenhan ((1875-1966) 
1890-1908 Amedé van der Renne (1825-1904) x Alice de Bailly de Tilleghem (1848-1908) 
1908-1964 Charles Gillès de Pélichy (1872-1956) x Marie van der Renne (1873-1964) 
1964-1987 Elisabeth Gillès de Pélichy (1911-2001) x August de Wautier (1912-1993) 
1987-heden familie Hilkens 
pachters 
Reinier Beenen (1752-1827) x Maria Goldschmitz (1760-1822) 
Jacob Moors (1784-1854) x Johanna Margaretha Beenen (1785-1852) 1830/40 
Leonard Wuts (1802-1875) x Maria Catharina Adams (1804-1861) 
Hendrik Wuts (1835-1902) x Barbara Cohnen (1837-1918) 
Mathijs Thissen (1846-1932) x Catharina Croonenberg (1854-1913) 1911 

Jan Thissen (1891-1991) x Maria Catharina Neelen (1898-1988) 
Jan Hilkens (1899-1985) x Anna Maria Lenders (1904-1999) 

 
personalia 
Op zondagmorgen 29 september j.l. werd in de St. Matthiaskerk van Posterholt Moos 
Hoeijmaekers gedoopt en diezelfde zondagmiddag in de St. Catharinakerk van Montfort 
Lena Maessen. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 - pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), assistent, tel. 527 825 - p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken, tel. 537  765 - g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken, tel. 542 154 - r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken, tel. 320 215 - b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 - l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 - sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick, tel. 537 965 - andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 - catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 - otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 - matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 - martinus@roerkerken.nl 
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