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Parochievernieuwing 
Over parochievernieuwing hoor je steeds meer, vooral sinds het uitkomen van de boeken 
‘Rebuilt’ van de Amerikaanse priester Michael White en Tom Corcoran (2012) en ‘Devine 
Renovation’ van de Canadese priester fr. James Mallon (2014). Geïnspireerd door deze 
boeken zijn parochies over de hele wereld aan de slag gegaan met de principes voor 
parochievernieuwing die erin beschreven staan. Ook in ons land proberen groepen 
enthousiastelingen deze waarden in de praktijk te brengen en een nieuw elan te geven aan 
het parochieleven (‘missionaire parochies’). Het verlangen van de missionaire parochie is om 
te beantwoorden aan Jezus’ opdracht: dat steeds meer mensen uitgenodigd worden om 
Hem te volgen en zijn leerling te zijn, en dat zij op hun beurt ook anderen tot leerling van 
Jezus maken (vgl. Mt.28,19-20). In dit proces zijn evangelisatie en gastvrijheid centrale 
elementen: het uitnodigen van hen die Christus (nog) niet kennen.  Op 8 februari a.s. wordt 
in Veenendaal alweer de vierde conferentie ‘Missionaire Parochie’ georganiseerd, met als 
thema “Blijf in Mij”. Na drie eerdere succesvolle en bemoedigende conferenties, is er 
opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en 
ontmoeting. Welkom is eenieder die de wens heeft om (verdere) stappen te zetten op weg 
naar een missionaire parochie, of hier meer over wil weten.  Bouwen aan een missionaire 
parochie kan niemand alleen. We moedigen mensen daarom aan bij voorkeur samen met 
medeparochianen te komen, om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag 
te halen. De conferentie ‘Missionaire Parochie’ vindt plaats op zaterdag 8 februari a.s. in 
evenementen-locatie ‘De Basiliek’ te Veenendaal van 9.30 tot 17.00 uur. Hoofdspreker dit 
jaar is de bekende katholieke Duitse theoloog, filosoof, auteur en spreker Dr. Johannes Hartl 
(1979) uit Augsburg. Op vrijdagavond 7 februari vindt een tweetal voorprogramma's plaats: 
(1) een avond van gebed en voorbede voor de conferentie. Ontvangst vanaf 19.00 uur; 
aanvang 20.00 uur. (2) pre-event voor jongeren (‘Young People’s MeetUp’). Aanvang met 
een maaltijd om 18.30 uur.  Na afloop van de voorprogramma's is er een informeel 
samenzijn in de foyer. Zie voor meer informatie: www.missionaireparochie.nl. 
 
Krans van Lichtfeesten 
Natuurlijk is Kerstmis het lichtfeest bij uitstek, daarop bereiden wij ons voor in en door de 
Advent, als wij op de vier zondagen eraan voorafgaand telkens een kaars op de Adventskrans 
ontsteken. Er zijn er echter ook die dit bijzonder jaargetijde breder trekken. Die periode 
begint 40 dagen voor Kerstmis met het feest van St. Maarten, als we traditiegetrouw met 
een lampionnentocht net als St. Maarten licht in de duisternis proberen te brengen. Ook het 
Sinterklaasfeest (6 december) kunnen en mogen we in dit licht zien, als we aandacht vragen 
voor zowel het goede als kwade waar we zelf oorzaak van zijn. Het volgende feest in dit 
bijzonder jaargetijde is dat van de heilige Lucia (13 december). Een lichtfeest bij uitstek (haar 
naam zegt het eigenlijk al: ‘de lichtende’), want ook zij bracht op haar manier licht in en aan 
deze wereld. Zo worden wij door de donkerste dagen van het jaar symbolisch naar het 
goddelijke licht geleid, dat met de geboorte van het Kerstkind op aarde is gekomen. De 
Kerstnacht is de eerste van de dertien heilige nachten van 24 december tot aan 6 januari, 
het feest van de Driekoningen. Dan vieren wij dat er aan de drie wijzen uit het Oosten de 
geboorte van nieuwe koning wordt geopenbaard, nieuws dat van grote, verstrekkende 
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betekenis voor de mensheid zou zijn. Dan beginnen de dagen ook weer zichtbaar te lengen 
en bereiden we ons voor op het laatste der lichtfeesten: Maria Lichtmis, als het kind Jezus op 
de 40e dag na zijn geboorte in de tempel wordt opgedragen. 
 
geloofsverdieping 
Dat mensen tegenwoordig niet meer naar de kerk gaan en daarmee langzaam maar zeker 
hun band met Christus en zijn Kerk verliezen is al erg genoeg. Er komt nog bij dat zelfs 
gedoopten, mensen die ooit hun eerste H. Communie en/of Vormsel hebben gedaan 
eigenlijk niets of nauwelijks meer iets over het geloof weten. Geloofscursussen zijn dan ook 
meer dan ooit nodig. Een ‘alpha-cursus’ zou ook in het aanbod van ons parochiecluster zeker 
niet misstaan (zie Roerkerknieuws 32, 211 en 224). Het probleem is echter dat een evt. 
uitnodiging daartoe nauwelijks of geen respons oplevert. Natuurlijk geen tijd, maar minstens 
ook geen prioriteit. Daarom is het goed om eens op het aanbod van het ‘katholiek Alpha-
centrum’ te wijzen dat in samenwerking met www.jesus.net enkele korte internetcursussen 
heeft ontwikkeld, die je gratis, in je eigen tempo kunt volgen, zelfs met een persoonlijke ‘e-
coach’. Het aanbod heeft als motto meegekregen: ontdek wat God nù voor je kan 
betekenen. ‘Hoe kun je Jezus vinden’ is er één van, ‘volg Gods stem’ is een andere. Die lopen 
op dit moment al. ‘Hoe vind je de Kerk’ gaat komend voorjaar van start. Voor meer 
informatie zie: hoevindjegod-online.nl. 
 
Rothenbach: Willems (III) 
Wat echter nog veel interessanter is: een van hun nakomelingen (Linda von Rueden) 
publiceerde een veertigtal jaren geleden een geschriftje genaamd: ‘The  Willems-Williams 
Familie (1810-1986)’, “dedicated to the memory of my grandmother, (Dora) Gertrude Mary 
Williams, Von Rueden, and marks the one hundreth year anniversary  of her birth”. Het 
betreft Joseph dochter Dora Willems (1886-1974), sinds 1911 gehuwd met Henrich von 
Rüden (1883-1950). Linda begint haar verhaal bij (de reeds genoemde) “Heinrich Jacob 
Willems … born October 11, 1810, in Waldniel, Germany. He was the son of Godfried Willems 
and Gertrudes Beek. Nothing more is known about his early days in Germany. The date 
Heinrich actually made the short move across the border to Vlodrop, Netherlands is 
unknown. However, his name appears in the tax records for Vlodrop, around 1835. Often he 
used only his middle name Jacob, and from here on I will refer to him as Jacob also. His first 
appearance in the records, entry #1026, lists him as Jacob Wilms, Koopman (merchant). 
During this time he married Anna Wolters, who was a widow with at least one child. The 
child's name was Herman Smeets. Herman was the Informant on Jacob's death certificate, 
and is listed as stepson. It is not known if Jacob and Anna had any children. After Anna's 
death, Jacob married Johanna Maria Wolters. She was born in Vlodrop, September 13, 1824, 
the daughter of Leonard Wolters and Elizabeth Bulkens. There is no proof that Anna and 
Johanna were sisters, but it was a common practice for a man, after his wife's death, to 
marry one of her sisters. Also Wolters was not a common name in Vlodrop records, so it is 
possible that they were sisters. Johanna's father, Leonard, is mentioned many times 
throughout the tax records in the same manner as Jacob, which leads me to believe he may 
have been a merchant also. Johanna's death certificate lists her parents as deceased at the 
time of her death, in 1874. The second mention of Jacob Willems in the record, was made in 
1840. It gives his address as 641 Molineeg. He was renting his home. The spelling of the 
name is now listed as Willems and the occupation is given as farmer and merchant. The 
family of Jacob and Johanna next appears in the Vlodrop census record. The couple had ten 



children, six boys and four girls. The census also shows the family had a housemaid named 
Christina and a hired hand named Henry. Jacob's occupation is listed as grain merchant. One 
of the most interesting facts about the family is the house they lived in. It is called the 
‘Stonehouse’ or Castle of Vlodrop. The original castle is first mentioned in the year 1277 when 
a bishop owned it. In the succeeding years it passed through the hands of many prominent 
people, including a duke, several mayors of Roermond, (a neighboring city), an important 
government official, and a priest who became head of the Catholic Cathedral in Roermond. 
At one time, It was even given to a woman as a wedding gift from her father. The original 
castle burned and was rebuilt on the same site in 1732. At one time the castle had a moat 
with a drawbridge access. The moat no longer exists. The castle is made out of stone blocks 
and has a beautiful tower. There is also a large brick stable and another brick building that 
presently serves as a garage. When the Stonehouse was rented by Jacob and Johanna, it was 
owned by the Baroness Maria Isabella Theodora van Scherpenzeel-Heusch. She died in 1867 
and her daughter Maria inherited it. Maria married a duke named d'Alcantara. After her 
death in 1920 her nephew Gonzales took possession. At present it is owned by a baron in 
Belgium and is being rented by a reclusive woman artist”.   wordt vervolgd 
 
Personalia 
Op zaterdagmiddag 7 december j.l. vond in de St. Catharinakerk van Montfort de 
uitvaartdienst plaats voor Anna Maria Philomena (Mien) van Pol-Vossen (1928-2024). 
Geboren en getogen in Linne (Hobertshof) kwam ze door haar huwelijk met Willem van Pol 
(1921-2010) vlak na de oorlog in Montfort terecht, waar ze aan de Vinkesteeg (‘op ’t Vare’) 
een gezin stichtten dat uiteindelijk vier kinderen zou tellen en een boerderij runden. De 
boerderij aan de Zandstraat (‘inne Zandj’) barstte weldra uit haar voegen zodat ze in 1959 
aan de Vlootveestraat (‘inne Beanj’)‘een nieuwe boerderij opzetten. De jaren zestig brachten 
grote vernieuwingen en nieuwe tijden braken aan, vooral ook tot vreugde van Mien, want ze 
was uitermate gedreven en initiatiefrijk. Oud en jong profiteerde mee van de nieuwe 
aanpak. Mooie jaren volgden en Mien zorgde voor de teamgeest. Als geen ander 
stimuleerde ze kinderen om verder te leren. Ze hield van feestjes en van het uitgaan met de 
kermis. De auto was voor haar een teken van vrijheid. Waren het zondagse tochtjes met het 
hele gezin door binnen- en buitenland, later gingen Mien en Willem zelf op vakantie. 
Inmiddels waren de kinderen uitgevlogen en kwamen er niet alleen kleinkinderen, maar 
later ook nog achterkleinkinderen bij waar ze zichtbaar van genoot. Na de overdracht van de 
boerderij bleven Mien en Willem meehelpen bij de asperges-teelt. Dat ging lang goed tot 
Willem ziek werd en in het najaar van 2010 - op 89-jarige leeftijd - kwam te overlijden. Een 
paar jaar eerder had ze al afscheid moeten nemen van zoon John (1954-2008) en diens 
vrouw Tonny Hawinkels (1955-2007). Naarmate Mien meer en meer van het lopen afraakte 
werd haar wereldje steeds kleiner. In 2014 vond ze een nieuw plekje in Woon- Zorgcentrum 
Herte, waar ze onlangs nog het overlijden van zoon Lambert (1950-2024) moest meemaken. 
Op maandag 2 december j.l. kwam er toch nog onverwacht een einde aan haar leven. Na de 
uitvaartdienst legden we haar bij haar man op het parochieel kerkhof te rusten. 
 
Op maandagmorgen 9 december j.l. deden we vanuit de Berger basiliek Hubertina 
Petronella Maria (Tiny) Bonné-de Hilster (1939-2024) uitgeleide. Geboren en getogen in 
Swalmen (Bosstraat), in een gezin dat uiteindelijk vijf kinderen zou tellen, moest ze al op 4- 
jarige leeftijd een zware longoperatie ondergaan, waarvan de gevolgen haar haar leven lang 
zouden begeleiden. Toch weerhield haar dat er niet van om altijd positief en actief in het 



leven te staan. Zo was ze in haar jonge jaren vooral actief in de jeugdbeweging en in een 
toneel- en dansgroep. Tijdens een dansavond in de Berger harmoniezaal leerde ze Willy 
Bonné uit het Reutje kennen met wie ze in 1967 trouwde en in St. Odiliënberg een gezin 
stichtte. Na eerst aan de Bisschop Balderikstraat gewoond te hebben verhuisden ze in 1976 
naar de Gemetstraat waar ook hun beider dochters Monique en Ilse opgroeiden. Terwijl 
haar man als ondergronds mijnwerker in Geleen en later bij Daf in Eindhoven en Born de 
kost verdiende, zorgde Tiny voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Toen de 
kinderen eenmaal wat groter waren ging Tiny als Alfa-hulp werken. Daarnaast was ze lid van 
de zwem- en van de wandelclub. Haar man maakte zich na zijn vervroegde pensionering in 
2002 verdienstelijk voor het Eetpunt in Melick een vrijwilligerswerk waarin hij later werd 
bijgestaan door zijn vrouw Tiny.  In 2002 maakten ze met zijn vijven een reis naar Nieuw 
Zeeland om daar een van Tiny’s vriendinnen van vroeger op te zoeken. Dat was ook de 
periode dat de eerste kleinkinderen zich aandienden, waar ze een warme en hechte band 
mee onderhielden. Vooral toen kleinzoon Niek in 2011 jeugdprins bij de Kuulköpkes en 
kleindochter Fleur in 2016 jeugdprinses bij de Hoeskwakers in de Boukoul werd was ze 
apetrots, want in tegenstelling tot haar man ging haar hart met carnaval toch nog altijd 
sneller kloppen. Alles ging zo zijn gangetje tot ze begin dit jaar met hartproblemen in het 
ziekenhuis belandde. Daarvan herstelde ze echter wonder boven wonder. Toch leek ze 
sindsdien – tenminste achteraf bezien – toch wat bewuster te leven en te genieten van 
vooral de kleine dingen. Toen ze dan ook eind vorige maand weer in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen was het minstens voor haar duidelijk dat het zover was en dat ze van 
haar dierbaren afscheid moest nemen. En zo begon ze op dinsdag 2 december j.l. - gesterkt 
door het sacrament der zieken - aan haar laatste grote reis. Na de uitvaartmis legden we 
haar te rusten op de gemeentelijke begraafplaats ’t Sittert. 
 
Wit U ons financieel ondersteunen? Bij voorbaat dank!  
Herkenbosch: NL 52 RABO 0121 402 088 t.n.v. kerkbestuur St. Sebastianus 
Melick: NL 40 RABO 0133 000 400 t.n.v. kerkbestuur St. Andreas 
Montfort: NL 39 RABO 0134 704 126 t.n.v. kerkbestuur H. Catharina 
St. Odiliënberg:  NL 79 RABO 0138 1180 00 tnv kerkbestuur HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus 
Posterholt: NL 06 RABO 0142 301 760 t.n.v. kerkbestuur St. Matthias 
Vlodrop: NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. kerkbestuur St. Martinus 
 
Tot slot 
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan via: clustersecretariaat@roerkerken.nl 
Jos. L’Ortye (Posterholt), pastoor, tel. 40 12 21 – pastoor@roerkerken.nl 
Paul Hamans (St. Odiliënberg), priester-assistent, tel. 527 825 – p.hamans@roerkerken.nl 
Gerard Sars (St. Odiliënberg), diaken-assistent, tel. 537  765 – g.sars@roerkerken.nl 
Rim Mom (Montfort), diaken-assistent, tel. 542 154 – r.mom@roerkerken.nl 
Bert Venner (Roermond), diaken-assistent, tel. 320 215 – b.venner@roerkerken.nl 
Lian Overbeeke (Posterholt), catechiste, tel. 06 – 526 20 245 – l.overbeeke@roerkerken.nl 
Parochiebureau Herkenbosch, tel. 520 672 – sebastianus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Melick, tel. 537 965 – andreas@roerkerken.nl 
Parochiebureau Montfort, tel. 543  127 – catharina@roerkerken.nl 
Parochiebureau St. Odiliënberg, tel. 531 384 – otgerus@roerkerken.nl 
Parochiebureau Posterholt, tel. 400 275 – matthias@roerkerken.nl 
Parochiebureau Vlodrop, tel. 401 207 – martinus@roerkerken.nl 
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